et mama op de bedrand
wordt de kamer lekker warm.
Ik mag nog even liggen
in de holte van haar arm.
Ze leest me een verhaal
over de maan boven een land
waar alle mensen wonen
in een nachtblaww ledikant.
Het einde - moet ik zeqgen
heb ik nog nooit gehoord,
maar zacht - dat weet ik zeken,
2s vast het laatste woord.

- BART MOEYAERT -
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